Kerknieuws Made en Drimmelen
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Jaargang 7, september 2024




Kerkdiensten

Zondag 1 september

10.00 uur: mw. Griselda Aanen — de Vries
Deurcollecte: Restauratiefonds

Dienst in Drimmelen

Zondag 8 september
10.00 uur: ds. G.A. van de Weerd uit Geertruidenberg
Dienst in Made

Zondag 15 september

10.00 uur: hr. Heeko Kuipers uit Rotterdam
Deurcollecte: onderhoud kerkhof

Dienst in Drimmelen

Zondag 22 september
10.00 vur: mw. Marianne de Bruin uit Molenaarsgraaf
Dienst in Made

Zondag 29 september

10.00 uur: mw. Griselda Aanen — de Vries
Deurcollecte: onderhoud orgel

Dienst in Drimmelen

Zondag 6 oktober
10.00 uur: ds. Gert de Goeijen uit Den Ham
Dienst in Made

De diaconale collecten in september zijn bestemd voor Stichting
Hulphond.

Meeleven

Bianca den Engelsen en Jeannette van Dijk ondergaan verschillende
onderzoeken vanwege lichamelijk klachten. We hopen met hen dat er
snel duidelijkheid is waar de klachten vandaan komen en dat ze mogen
herstellen.




Kerkelijke zaken

Tijdens je vakantie kom je even los van alles, kan je helemaal verfrissen.
Je voelt je ‘als nieuw’. Het opstarten van je werk en andere activiteiten
kan dan soms heerlijk zijn. Met nieuwe energie ga je weer aan het werk.
Soms heb je de tijd om rustig aan te beginnen en andere keren is er
zoveel werk blijven liggen voor en tijdens je vakantie dat het gelijk volle
bak aan het werk is. De verfrissing van de vakantie, het gevoel dat je
weer ‘als nieuw’ bent kan dan snel weg zijn. Zo kan het ook in de kerk
zijn. Na een korte stop van verschillende activiteiten heb je weer nieuwe
energie opgedaan om het werk weer op te pakken. Het kan weer als
nieuw voelen. Zo ervaar ik het meestal wel. Vol energie, goede moed en
enthousiasme mogen we weer beginnen, mogen we werken in het
Koninkrijk van God. En mogen we tekenen van het Koninkrijk van God
ontdekken. Wat is het een zegen om dat steeds weer te zien, om te zien
dat Gods Koninkrijk nu al doorbreekt. Maar we zien ook nog de
gebrokenheid, de krimp in de kerk, de gebrokenheid in ons leven, de
wereld en de schepping. In dit alles mogen we blijven geloven dat God
eens alles nieuw zal maken. Nu is het nog als nieuw, dan is het echt
nieuw. Laten we daar op blijven hopen en om blijven bidden, ook dit
seizoen.

Een hartelijke groet,
Griselda Aanen

Agenda

Dinsdag 3 sept 14.00 uur combi KR verg. in Drimmelen

Vrijdag 6 sept 14.00 uur burg. huwelijk in de kerk van Drimmelen
Zaterdag 7 sept 14.00 uur burg. huwelijk in kerk van Drimmelen
Woensdag 11 sept 14.00 uur Open kerk voor het dorp in Drimmelen
Woensdag 18 sept 14.00 uur Open kerk voor het dorp in Made
Vrijdag 20 sept 14.00 uur burg. huwelijk in kerk Drimmelen
Donderdag 26 sept 18.00 uur Samen Soepen in de Molshoop in Made
Donderdag 26 sept 19.30 uur overleg 3 KR in kerk Drimmelen




Vanuit de kerkenraad Made en Drimmelen

Deze keer vanwege de vakantieperiode weinig informatie vanuit de
kerkenraad. We vergaderen pas weer op 3 september. Op de agenda
staan de gebruikelijke punten. Komende periode zal in het teken staan
van Samenwerken met Hooge Zwaluwe. Een omvangrijke klus voor deze
kleine kerkenraad, maar dat geldt ook voor Hooge Zwaluwe, hoewel die
iets ruimer in bezetting zitten. Met adviseur van den Broek zullen we
lijnen uit gaan zetten. We houden u op de hoogte. Maar u mag zelf ook
aan de bel trekken en ons uw mening geven.

Dick Heil Szn scriba

Open kerk voor het dorp

Ook in September zal ik op een doordeweekse middag de kerkdeuren
openen voor iedereen die even binnen wil wandelen. In Drimmelen zijn
dat vaak toeristen en in Made soms inwoners die regelmatig langs lopen
maar nog nooit binnen zijn geweest. Het geeft in beide gevallen soms
mooie gesprekken waarin we iets van wat ons drijft, het evangelie van
Jezus Christus mogen delen. Op woensdag 11 september is de kerk in
Drimmelen open en op woensdag 17 september de kerk in Made. Van
14.00 uur tot 16.00 uur ben ik aanwezig en ben je van harte welkom
om een moment stil te zijn, een kaarsje aan te steken of voor een
gesprek.

Samen Soepen

Nu de vakantieperiode weer voorbij is willen we j V4 Y,
ook weer samen met elkaar eten. Samen \ Y’ /
Soepen is een mooie vorm van gastvrijheid, een = = .\ ‘ &
belangrijke Bijbelse waarde. Het is één van

onze manieren om als kerk van waarde te zijn samen

voor alle mensen in ons dorp. Weet je welkom soepen

en neem gerust iemand mee.

De volgende data is er weer Samen Soepen: donderdag 26 september,
31 oktober en 28 november. De maaltijd begint om 18.00 uur en is in
de Molshoop. Zet deze data vast in je agenda en geef je op via de mail:
samensoepen@gmail.com



mailto:samensoepen@gmail.com

Jaarthema Protestantse Kerk Nederland

Het komende jaarthema van de Protestantse Kerk luidt: ‘Als nieuw!
Leven in het licht van Gods Koninkrijk’. Het daagt uit om
verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens en voor de schepping.

‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk’. Scriba René de
Reuver zegt daarover: “We bidden om de komst van het koninkrijk van
God. Tegelijkertijd weten we door het woord van Jezus dat het
koninkrijk nabij is, onder ons, hier en nu. Het is overal waar Jezus zich
laat vinden en wij ons door Hem laten vinden. Dit vraagt om de
levenskunst van scherp zien en
onderscheiden waar het op
aankomt. Zoals Paulus zegt: ‘Laat
u niet overwinnen door het kwade,
maar overwin het kwade door het
goede.” Deze levenshouding daagt
ons uit om ‘als nieuw’ te leven.
Door te bidden, te zingen, te vieren
en het goede te doen voeden we
deze hoopvolle levenshouding.”

Bij de illustratie:

e Het gouden hart en de kroon worden tegelijk vastgehouden.
Waar hart en handen bij elkaar komen, gebeurt er iets.

e De handen (in gebed) reiken naar elkaar en geven zo het geloof
handen en voeten.

e De witte lijn is een kroon, en tegelijkertijd een kring van mensen
die met elkaar verbonden zijn, samen zingen, samen bidden.

e De schaduwlijn met gebogen hoofden: elkaar steunen in vreugde
en verdriet.

Tijdens de startzondag en op verschillende momenten in het komende
seizoen zal dit thema aan de orde komen.




Uit de Gemeenten

De afgelopen maanden juli en augustus kerkten we als 3 gemeente
samen. Ondanks de vele vakantiegangers was het een fijne periode.
Samen luisteren, bidden en zingen tijdens de dienst en daarna
koffiedrinken en elkaar beter leren kennen.

We mochten ook samen een beetje experimenteren tijdens de dienst van
4 augustus in Made. De dienst werd voorbereid door de liturgie
commissie die voor deze gelegenheid was uitgebreid met Jaap uit Hooge
Zwaluwe. In de dienst was in plaats van een meditatie of preek een
dialoog gepland dat uit zou monden in een gesprek met kerkgangers.
Gelukkig waren er een paar kerkgangers die reageerden.

In de dienst was ook het gezin aanwezig dat enkele weken die diensten
bij ons hadden bijgewoond. Omdat de kinderen het niet zo fijn vonden
in Frankrijk waren ze nog een weekje terug naar de camping in
Wagenberg. Er was nog een gezin met kleine kinderen in de kerk.
Gelukkig waren de kleurplaten en kleurpotloden snel uitgedeeld.

Tijdens de nazit in de Molshoop ontmoetten we Willeke Scalé - van der
Sluijs uit Hank die vertelde dat haar man Frans was opgenomen in een
zorgcentrum in Breda en dat het ernstig gesteld was met hem. Daar in
Breda heeft hij niet lang kunnen verblijven. Het overlijden kwam reeds
op 18 augustus en de dienst van afscheid met aansluitend de crematie
was op 23 augustus.

De vakantieperiode van gezamenlijk kerken werd op 25 augustus in
Made afgesloten met een dienst waarin Beatrijs Hofland voorging met
een preek over “Geef ons heden ons dagelijks brood”. Als Jezus deelt is
er genoeg. Maar God doet ook een beroep op ons om ook te geven van
wat wij hebben mogen ontvangen. Hij geeft opdat wij kunnen geven.

Een paar weken zullen we de mensen uit Zwaluwe moeten missen, maar
op zondag 6 oktober komen ze nog een keer terug.

Groet, Louis van Suijlekom




Collecten (Made en Drimmelen)

Made
14 juli

04 augustus

25 augustus

Drimmelen
30 juni

21 juli

11 augustus

Kerkvoogdij
Kerkvoogdij
Diaconie

Kerkvoogdij
Kerkvoogdij
Diaconie

Kerkvoogdij
Kerkvoogdij
Diaconie

St. Puur Nah
Kerk
Orgel

R. Macdonald
Kerk
Rest. fonds

Diaconie
Kerk
Rest. fonds

€ 42,75
€ 32,90
€ 42,40

€ 44,250
€ 32,40
€ 46,10

€ 54,20
€ 48,25
€ 50,10

€ 19,60
€ 231,00
€ 16,50

€ 59,50
€ 60,50
€ 44,25

€ 67,30
€ 62,00
€ 53,60

Loterij (Drimmelen)

Kees Brouwers hield ter gelegenheid van de presentatie van zijn vierde
fotoboek op zaterdag 8 juni een loterij door Drimmelen en Oud
Drimmelen. De netto opbrengst van deze loterij was bestemd voor de
kerk in Drimmelen. Het bedrag van € 637,79 is inmiddels overgemaakt

op de bankrekening van de kerk.
Kees bedankt voor de dit prachtige initiatief!




Diaconieén Made en Drimmelen

We kregen een bedankje; enkele regels daaruit:

Als vrijwilligers en bestuur van Stichting Leergeld West-Brabant Oost,
willen wij de Prot. Gemeenten van Made en Drimmelen heel hartelijk
danken voor het bedrag van € 537,30. Fantastisch dat u de kinderen
van Leergeld steunt!

Ondanks recente rapporten die suggereren dat armoede in Nederland
afneemt, blijft het aantal gezinnen dat door lage inkomens worstelt met
financiéle problemen een zorgwekkende realiteit. Het ongekende aantal
aanvragen voor ondersteuning in 2023 weerspiegelt de ernst van de
situatie. Daarom blijft de inzet van onze vrijwilligers en donaties zoals
die van u hard nodig .

Dank nogmaals dat jullie ons in staat stellen ons werk te blijven doen
en voor het vertrouwen dat jullie in ons stellen.
Ieder kind mag meedoen!

Naar Puur NAH (collecten juni) is € 543,45 overgemaakt.
Naar Ronald MacDonald (collecten juli) is € 509,50 overgemaakt.

Voor de actie Vakantietas maakten beide diaconieén € 250,00 over en
het bedrag van € 238,00 dat gemeenteleden overmaakten is daar aan
bijgevoegd. Drimmelen droeg € 250,00 bij voor verse producten die in
Made toegevoegd worden aan de voedseldozen van de Voedselbank.

Verjaardagen 75+ (Made en Drimmelen)

Made

03 september Ruud Morijn

09 september Theo den Engelsen

29 september Dick Heil Szn

Drimmelen

02 september Hr. L. v.d. Hoeven

03 september Mw. H.J. v.d. Hoeven - Saarloos

04 september Hr. A.B. van Loon




